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Nó để lại một thúng, một thúng quả, một thúng trong đó có nhiều quả báo lắm thì trong đó cái nào 
mà có cái thì nó trở thành Tâm Đầu thai, có cái thì nó trở thành Tâm Hộ kiếp, xong chưa. Có cái nó 
trở thành nên là 5 cái Tâm mà biết cảnh vật chất, rồi 5 cái Tâm biết cảnh vật chất và những Tâm đi 
cùng với nó, cho nên ở đây tôi vẽ 2 ô lận, nghe kịp không? Tức là nguyên một group mà biết cảnh 
vật chất, đó, rồi cuối cùng là Tâm chết, Tâm mạng chung, 1, 2, 3, 4, 5, năm cái Tâm này nó đều nằm
trong cái rổ này hết, nghe kịp không? hiểu chưa? Rồi, Tâm này là Tâm đầu thai nè, Tâm này là Tâm
hộ kiếp nè. Hai cái loại Tâm này đó là nhận biết 5 trần nè. Cái này số 5, số 8 rồi còn Tâm này là 
Tâm mạng chung, xong chưa? Dễ hiểu không? thì một và hai, tổng cộng là ba. Ba cái Tâm này nó là
một thứ. Có nghĩa là lúc đầu đời nó là Tâm đầu thai, sau đó cái loại Tâm thứ hai là loại Tâm hộ kiếp
nhưng mà sở dĩ đồng một loại nghĩa là sao? Là nó đều do cái ông này tạo ra hết. Dạ đúng, chính vì 
nó tạo ra hoặc là nói cách khác thế này, chính nó tạo ra là nó tạo ra người mẹ nè, nó tạo ra người vợ 
nè, nó tạo ra người bà nè, có hiểu không ta? hiểu không? Tức là mẹ, vợ, bà, ba người đó có phải là 
đàn bà hết, cũng là một thứ với nhau đúng không? có hiểu tôi nói không? Đó thì bây giờ là lúc đầu 
đời đó cái tâm, cái loại Tâm đó nó được gọi là Tâm đầu thai. Sau cái giây phút đầu thai đó nó thành 
ra cái loại Tâm mà gọi là Tâm hộ kiếp, rồi nó kéo dài, nó cứ xen kẽ, xen kẽ 10 đó nó cứ xen kẽ, xen 
kẽ, có hiểu 17 này phải không? cứ mỗi lần mắt, tai, mũi, lưỡi làm việc thì 17 nó xuất hiện, khi mà 
nó xong cái process làm việc nó xong thì nó 17 là nó trở lại như cũ mà cái hộ kiếp này nó kéo dài 
bao nhiêu thì khó nói lắm, có thể nó kéo dài... thí dụ nó kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ đó là giấc ngủ, 
còn 15 phút đó là giấc ngủ hoặc khi mình bị ngất xỉu, ban ngày ít thôi, nó kéo dài trong vòng 1 giây,
2 giây, 1 giây 2 giây vậy thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu từ phút trở lên nó là thành giấc ngủ, chỉ có 
mấy lần từ một phút trở lên là ngủ, còn dưới phút nó là hữu phần, nói cho dễ hiểu như vậy đó, hiểu 
không? lâu lâu có thấy ngủ gật không? hồi đó tôi ở Mỹ tôi đi học lái xe, lái đi tới trường học, tới 
chỗ đèn đỏ đó, tôi ngủ, chờ đèn đỏ lâu quá, rồi nghe xe phía sau bấm pin, tôi giựt mình chạy tiếp thì
lúc đó vẫn gọi là ngủ bởi vì nó cũng kéo dài cũng chắc không tới một phút nhưng mà đại khái là…
hiểu không? hiểu chữ một phút đây là tôi giả định thôi, mất nhận thức, đủ để mà mình mất nhận 
thức thì gọi là ngủ, mất nhận thức thì đủ gọi là ngủ. Còn cái chuyện mà bao lâu thì tùy người. Như 
còn Hòa Thượng Bổn Sư của tôi, đời của tôi có hai Hoà Thượng. Hoà Thượng truyền giới Sa di và 
truyền giới Tỳ Kheo thì cái vị mà truyền giới Sa di, Ngài dịch A Tỳ Đàm, Ngài có một cái có một 
thói quen rất là lạ, Ngài cầm cái bản tiếng Thái đây, bản tiếng Hán đây, Ngài dịch, có thư ký đánh 
máy, một ông thư ký, ông đó về sau đi tu luôn. Ngài cầm Ngài đọc vầy nè, Ngài đọc xong tiếng 
Thái dịch ra tiếng Việt xong có chỗ Ngài thấy kỳ kỳ cái Ngài đẩy tiếng Thái qua, Ngài để bên tiếng 
Hán Ngài coi. Ngài coi xong rồi cái Ngài bắt đầu Ngài đọc, Ngài đọc xong cái Ngài mệt cái Ngài 
ngủ. Rồi ông kia ổng ngưng lại, ổng đâu có dám làm gì nữa, Ngài ngủ xong rồi cái Ngài giựt mình 
dậy Ngài dịch tiếp, giống như hồi nãy giờ Ngài suy nghĩ nhưng mà thật ra là Ngài ngủ, ở gần mới 
biết đó là Ngài ngủ, nhưng mà không ngờ là khi mà Ngài ngủ xong Ngài ráp lại nó vẫn liên tục, 
trường hợp đó hiếm mà ngủ thiệt, quẹo qua bên mà, quẹo vầy ngủ, ông kia im ru nhẹ nhàng để chờ 
Ngài, lát sau Ngài tỉnh dậy là Ngài đọc tiếp. Thì trường hợp đó cái hữu phần đó nó không…lúc đó 
Ngài mất nhận thức, đúng, nhưng mà nó không làm gián đoạn cái trí nhớ, còn người bình thường 
mình tới đâu, tới đâu rồi nó hoặc là nó phải ngồi nhớ lại, còn Ngài làm liên tục vậy đó, giống như 
nãy giờ Ngài suy nghĩ vậy đó, không phải Ngài ngủ quẹo qua bên mà nghĩ gì, rồi.
Như vậy hiểu không? có nghĩa là mỗi cái tâm Thiện ác đó, nó tạo ra các loại quả sau đây:
Một là Tâm đầu thai, đúng không? mà bình thường các vị nghe tôi nói là nó tạo ra hai thứ Quả nhớ 
không? thì như vậy ở đây mình thấy đây là Quả Tục sinh nè đúng không? còn nguyên quả còn lại là 
Quả bình sinh hết. Bình sinh nghĩa là trong đời sống mình. 
- Tại vì con, một mình nó, nó làm ra cái Tục sinh, nó làm ra Tục sinh.
- Sau cái giây phút tục sinh đó.
- Nó bảo vệ cái kiếp sống...



- Không, sau cái giây phút tục sinh đó nó có một loại Tâm nữa mà đồng dạng với nó đó là Tâm Hộ 
kiếp.
- Để mà nó giữ cái kiếp sống...
- Đúng, nó chen giữa vệt này. 
- Rồi con hiểu theo con nha không biết trúng không nha.
- Rồi.
- Rồi cái này nè?
- Những lần mắt thấy tai nghe là cũng do cái này tạo ra.
- Rồi còn 5 cái chính giữa? con hiểu một mình nó làm sao...
- Nó không phải là Hộ kiếp nha.
- Dạ không, 7 sát na, rồi còn 5 cái sát na chính giữa nữa nó mới xen kẻ vô trong cái Bình sinh.
- NO, tôi đang nói cái Tâm Quả à. Tôi đang nói cái Tâm Quả.
- Dạ đúng Tâm quả của 5 cái sát na giữa, 5 cái sát na nhân ở chính giữa...Sư nói thí dụ một cái là 
Hiện kiếp, một cái là sanh kiếp.
- Nghe, Tâm nhân nó không còn trong đây.
- Đúng, thì đây nè, con hiểu ý, cái nhân của 5 kiếp, của 5 cái ở chính giữa, của 5 cái sát na giữa đó, 
thì nó mới xen kẻ vô trong cái Bình sinh, chứ một mình, một hột như vầy mà nó nhân làm sao mà 
một cái Tục sinh vầy mà nó nhân làm sao mà cho tới mà xài có mình nó à.
- Đang vẽ nè.
- Ý chỉ nói là cái Đổng lực đầu tiên đó, cái này phải là 5 cái Đổng lực giữa chứ không phải cái 
Đổng lực đầu tiên tại vì cái Đổng lực đầu tiên nó là cho liền..
Không, không, tại vì con thắc mắc là có một Quả, có một nhân mà một cái kiếp này mình xài có cái 
sao có một...
- Đây nè, tức là chị thấy số 17 này không? bây giờ tôi đang vẽ số 17 nè. Tức là cái chữ H này là Hộ 
kiếp, tức là cái lằn vạch này nè đó. Mỗi lần mà con mắt thấy, tai nghe đó, thì cái số 5 này tượng 
trưng cho mắt thấy, tai nghe đúng không? nó xuất hiện, cái Tâm mà thấy, Tâm nghe này nó là Tâm 
Quả của cái này, xong chưa? Rồi, rồi cái Tiếp thâu, Quan sát, Đoán định nó cũng là Quả của cái 
này, xong chưa? Bắt đâu vô đây nè, bắt đầu, mới bắt đầu javana nè, javana nè, kéo dài 1,2,3, 4,5,6,7,
ở đây cũng còn javana nữa. Cái giai đoạn này mới là Thiện Ác nè. Cái này không phải là được tạo 
ra bởi cái này, bởi cái đây là Tâm nhân, nhân hiện tại. Sau Tâm nhân đó là bắt đầu nó Độ kiếp trở 
lại. Ở đây tôi không nhắc tới cảnh mình, nhắc tới cảnh bả điên luôn, hiểu không?
- ao điên? Sao không hiểu mà Tâm mót, tại vì con không thích, con không thích giảng cái kiểu như 
vậy, cho nên khựng hoài, sao không giảng hết.
- Thì đó, Tâm mót không có khỉ móc gì hết. Tâm mót tức là cái Tâm khi nào mà cảnh mạnh quá thì 
nó xuất hiện thêm hai cái đó là kể chi.
- Cái câu hỏi của con vẫn không nằm ở đó. Cái câu hỏi của con là..
- Tôi phải vẽ ra cho chị hiểu.
- Dạ, con hiểu cái chỗ này hết, con hiểu, con theo kịp cái chỗ này. Nhưng mà chỉ có một nhân này, 
mà nó nhân ra bao nhiêu Quả đó mà suốt 100 năm. Suốt 100 năm rồi còn bây giờ đó, nó mất tiêu 
Đổng tốc, mất tiêu rồi. Bây giờ cái Đổng tốc hiện tại nè, rồi cái Đổng tốc hậu nè, rồi 5 cái Đổng tốc 
này nó trổ bất cứ lúc nào nó không nằm ở chỗ này sao? rồi 5 cái Đổng tốc này nó trổ bất cứ lúc nào 
nó sẽ xảy ra ở lúc nào?
- Kiếp sau, kiếp khác, chứ không phải kiếp này, kiếp khác, không mắc mớ gì kiếp này hết. Kiếp này 
là không có gì hết, mấy cái này nó không có đúng.
- Của kiếp sau ở trong cái nhân này của của trong cái kiếp sau cho cái nhân hiện tại này. Nhưng còn 
những cái nhân của quá khứ thì nó phải trổ ở kiếp này chứ.
- Thì đấy, thì một cái lộ khác.
- Thì đúng rồi là một cái lộ khác đâu có phải là…
- Nghe, nghe, chị nghe...hôm qua tôi giảng chị không có coi cái này. Đây là một kiếp tôi tạo nghiệp 
này nó mới trổ Quả ở đây. Nhưng mà nó đâu phải là chỉ có cái này nó trổ Quả đây, cái này nó cũng 
trổ ở đây, cái này nó cũng trổ ở đây.



- Thì đó, tức là như vầy là trong này người ta dễ bị hiểu lầm là cái Bình sinh này nó chỉ có từ ở đây 
nó chỉ xài của cái tục hiện tại..
- Chính xác. Tất cả Hộ kiếp này đều của một cục này ra, vấn đề này...hồi nãy tôi nói chị không có 
nghe, trong một đống nghiệp này nè, trong một đống nghiệp mà nó trổ vô kiếp này nè, trong đó chỉ 
có một nghiệp duy nhất nó cho Tâm đầu thai bởi vì mỗi kiếp chỉ được nhận một Tâm đầu thai thôi. 
Nghe kịp không? chị có tới một núi nghiệp quá khứ nhưng mà cái kiếp đó chỉ nhận có một, nghe, 
rồi khi mà chị đã có Tâm đầu thai đó rồi thì suốt cái kiếp đó chị xài cái Tâm Hộ kiếp mà nó đồng 
loại với cái Tâm đầu thai đó. 
- Cái Bình sinh. Bình sinh là của đâu? Con hiểu Bình sinh nó lấy từ đâu nó ra? Bình sinh nó lấy từ 
cái này thôi hả? có một cái này thôi hả?
- Tất cả Quả đều ra từ cái này.
- Tất cả Quả Bình sinh chỉ một cái này hả?
- Đây, nghe đây nè, nghe tôi nói nè, chị nhìn tôi, cái Tâm Quả này nè, cái chỗ số 5 này nè là vô số 
kiếp, ngay chỗ này nè, là vô số kiếp chỗ này, còn tất cả Hộ kiếp trong cái đời sống, hồi nãy chị nói 
Hộ kiếp, Hộ kiếp là nguyên kiếp hả Sư? Hộ kiếp là chỉ có một cái này thôi. Nhưng mà cái số 5 này 
nè là vô số kiếp.
- Câu hỏi con là chỗ này nè
- Tại cách hỏi đó quá rối đi.
- Cái số 5 này là?
- Vô số kiếp
- Nhưng mà tại vì Sư nói cái này là Quả Bình sinh cho nên con mới không hiểu là con nói tại sao cứ
nói Bình sinh hoài, con nghĩ là vô số kiếp chứ...hiểu rồi, nó ra nguyên một cái đống này nè trong 
đây nó mới chia ra làm hai, hiểu, rồi đây nó là một nó làm ba, còn bên đây nó làm ba việc, con chỉ 
thắc mắc cái chỗ này thôi...Cái này là vô số kiếp vì trong cái lộ này nó nhiều kiếp chứ đâu phải chỉ 
có cái này là kiếp hiện tại thôi. Còn tất cả này là vô số kiếp, rồi đó, khi mà cái Tâm tử này…
- Cái này là Nhân hiện tại, còn cái này là Quả của vô số kiếp, nghe. Còn ngoài ra đó Hộ kiếp nè, rồi 
Tiếp thâu, Quan sát gì đó là một của kiếp này.
- Tiếp thu cũng vậy hả?
- Tiếp thu cũng vậy, nó không Thiện ác. Thiện Ác của chỗ này nè.
- Thiện Ác của chỗ này nhưng mà cái Tiếp thu, Quan sát rồi đó là cũng là cùng với lại cái...cũng là..
- Thật ra, Tiếp thu, Quan sát hả? nghe nè thật ra cái Tiếp thu, Quan sát đó có hai cách nói: Một là để
biết cảnh xấu thì cái Tiếp thu đó phải là Quả xấu. Để biết Quả thiện, để biết cái cảnh tốt thì cái Tiếp 
thu đó phải là Quả thiện. Đó là một cách nói. Cách nói thứ hai, bản thân cái Tiếp thu nó không có 
một cái phân biệt Thiện Ác gì trong đó hết, nó chỉ nhận là nó mới đưa qua bên ông Quan sát rồi ông
Đoán định.[12:55]
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- Vậy mình đâu có chắc là đó là cùng với lại một cái nghiệp này.
- Không chắc, đúng rồi, không chắc, nó có thể nó đi theo đây. Hồi nãy có thấy tôi vẽ 2 vòng tròn 
không? ba cái này. Có thể thôi, có thể chứ không chắc. Nhưng mà cái chuyện mà chị hỏi vô số 
nghiệp nằm ở ngày chỗ này. Có nghĩa là tôi bị, tôi làm vua cũng ngay đây. Bây giờ câu hỏi của chị 
tôi hiểu rất là sâu, tức là vô số kiếp nó trổ. Cô Phượng học gấp quá, cái chỗ này rất là hay. Vô số 
kiếp nó trổ có một chỗ này thôi, 1 sát na, dễ sợ.
- Con hỏi thêm một cái nữa là khi mà…
- Đúng ra mấy cái này bữa hổm tôi có giảng rồi mà nghe không có kỹ.
- Cái vô số kiếp này chưa có Sư ơi, bữa nay mới lòi ra.
- Không, tôi đang nói mấy cái vụ kia đó, bữa hổm tôi giảng nếu mà nghe kỹ thì chỗ này bữa nay 
nghe hiểu, mặc dù cái này tôi chưa nói. Nhưng mà nếu mấy cái kia nghe kỹ thì.
- Nhưng mà bây giờ luôn cả cái tiếp thu, quan sát, đoán định cũng có thể…
- Có thể là của vô số kiếp, bởi vì sao? bởi vì là Có hai cái nồi, khi mà cái đó là cái nồi nấu yến, thì 
cái muỗng múc phải là cái muỗng múc yến, rồi cái nĩa là nĩa yến, rồi cái dĩa đựng là cái dĩa đựng 
yến. Nếu cái nồi đó đựng đồ thiu, mình múc ra, cái muỗng đó là cái muỗng đồ thiu, chén đựng đồ 
thiu, vậy đó.



- Thí dụ con muốn hỏi cái tâm tử đó, khi mà nó tử rồi, cái đó nó còn hiệu nghiệm cho những cái sao
nữa không? hay là nó xong cái quả.
- Nghĩa là sao Tôi không hiểu.
- Thí dụ như nó còn kêu là nó còn valable?
- Cho con hỏi cái này nó qua một cái này nè, cái này nó có thể cho đi tái sanh vào một cái kiếp khác
nữa hay không? bây giờ cái tâm tục sinh rồi mình tử, cái tâm tử đó, cái tâm quả đó.
- Kết thúc không để lại dấu vết.
- Nó không còn cái ngũ ngầm, không còn cái dấu vết?
- Không còn dấu vết gì hết. Xong luôn đó
- Làm Chuyển luân Thánh vương cái kiếp xong hết.
- Kết thúc, không để lại dấu vết gì hết.
- Con có thể tục sinh trở lại bằng cái loại này được nữa chứ, cái tâm quả đó mà.
Trong các nghiệp quá khứ. Nếu mà chị có đủ cái phước để mà làm Đế Thích thì sau khi chị chết từ 
cái thân Đế Thích thì chị có thể sanh trở lại làm Đế Thích. Nhưng mà cái Đế Thích lần này nè nó 
không có mất mớ gì cái Tâm mạng chung vừa rồi hết. Nó là do cái nghiệp của mấy cái đời trước.
- Có thể do cũng một cái nghiệp này. Cũng một cái nghiệp này bây giờ con kết thúc xong một cái 
kiếp sống rồi thì con có thể tục sinh trở lại cũng do cái quả của Nghiệp này không?
- Được chứ nhưng mà không được nhắc đến Tâm tử ở đây. Nó không mắc mớ gì hết.
- Nhưng mình cũng phải nhắc chứ.
- Không được
- Khi mà mình tái sanh trở lại mình có thể tục sanh bằng cái quả của nghiệp này hay không? tức là 
một cái lần nào không biết, cái quả đó còn cái hột giống không?
Còn chứ. 
- Phải luôn luôn nhớ thế này: Cái sanh báo nghiệp là bắt buộc phải trổ kiếp kế tiếp. Còn cái hậu báo 
là bắt buộc là nó phải đi từ kiếp thứ hai về sau đi nữa trở đi. Hiện nghiệp là trổ ngay đời này.
- Cái mà con nói cái hiện nghiệp nó lấy thì từ ...
- Cái đó là vô hiệu, vô hiệu nghiệm. Tức là lẽ ra với cái phước đó là tôi sẽ được hưởng rất là nhiều, 
nhưng mà xui cái tôi bị cái khác vậy. 
Thí dụ ông Đề Bà Đạt Đa trong Kinh nói hồi ông mới xuất gia là ông tốt dữ lắm luôn. Đang lẽ là 
ổng hưởng rất là nhiều, nhưng sau đó ông làm mấy cái nghiệp ác ghê quá, cho nên mấy cái kia bị 
mất hết hoặc có những người họ cùng hung, cực ác, nhưng mà do họ làm một cái phước quá lớn. 
Thí dụ như ông A Xà Thế, ông phạm tội giết cha nhưng sau đó ông đã hộ trì Đức Phật trong suốt 
nhiều năm và sau cùng chính ổng là cái người đầu tiên mà tổ chức cái kỳ Kết tập Tam tạng lần thứ 
nhất. Trong kỳ đó là 5 vị đại A la Hán, mà ông là người hộ trì trong suốt thời gian ba tháng để làm 
gì? Làm cái gì? làm chuyện kết tập. Cái Phước đó lớn dữ lắm. Cho nên lẽ ra ông là người chết thảm
nhưng mà cuối cùng ông cũng chết thảm. Lẽ ra ổng là người sống rất là thảm, nhưng mà cuối cùng 
ông sống cũng OK, ông chỉ bị cái tội chết thảm thôi. Chết thảm là gì? Bình Sa Vương, cha ông là bị 
con giết. A Xà Thế là cũng bị con giết, tổng cộng là 7 đời như vậy. Để tôi đếm. Bình sa Vương là 1, 
A Xà Thế là 2, con A Xà Thế là 3, cháu A Xà Thế là 4, cháu nữa là 5, cháu nữa là 6, cháu nữa là 7. 
Đến cái đời này là dân chúng nó chịu hết nổi rồi. Nó nói cái dòng này nó nghịch Thiên bội Địa quá, 
nó mới là đảo chánh vì nó nói cái dòng này kỳ quá. Chúng tôi ngoài đời mà chúng tôi còn không có 
tệ như vậy. Chúng tôi ngoài đời chúng tôi không như vậy. Cho nên nguyên cái dòng này nổi tiếng 
trong lịch sử Phật giáo, là cái dòng ngũ nghịch đại tội, tức là chết rồi là xuống, chết là xuống, bảy 
đời. Còn chuyện nữa, động trời nữa. Tức là lúc mà có một ông vua mạnh nhất ở Ấn Độ thời đó kêu 
là ông vua Kosala. Thời đó Ấn độ có 16 nước, 16 quốc gia thì xứ Kosala là xứ mạnh nhất, giống 
như Mỹ bây giờ. Kosala này là ổng thấy Đức Phật đối với ông Cấp Cô Độc, bà Visakha. Đức Phật 
và Chư Tăng, thì dĩ nhiên các Ngài Thánh ngài đâu có mua lòng, nhưng đại khái là thấy Chư Tăng 
và Đức Phật thường xuyên lui tới, ổng mới nghĩ làm sao mình được như vậy, thì ông về ổng bàn với
mấy ông kia, bây giờ mình trở thành thân quyến của Đức Phật là chắc Ngài đối xử tốt với mình, 
Chư Tăng tin cậy mình hơn, ông mới nhờ người qua bên dòng thích ca xin cưới, mà tại sao dòng 
Thích Ca không bao giờ có hôn nhân với bất cứ dòng nào hết, nhưng mà trừ ra dòng này. Bởi vì 
dòng này ngày xưa có quan hệ máu mũ với dòng Thích ca, chuyện nó dài dữ lắm, tôi chỉ nói vắn tắt,



có quan hệ máu mũ hồi xưa. Cho nên dòng Thích Ca coi Kosala là một ngoại lệ cưới hỏi, nhưng 
trên hành chánh thì Kosala là cái đối tượng dòng Thích Ca có thể làm thông gia được, đó là trên 
hành chánh, trong tâm khảm của người dòng Thích Ca rất coi thường tất cả dòng họ khác, chỉ có 
dòng Thích Ca của tao là số một. Bây giờ trên hành chánh thì ..nhưng mà trong bụng tao không có 
nể. Cuối cùng dòng Thích Ca chơi rất là đểu. đó là đi kiếm một cái cô mà con rơi, không đến nỗi là 
tỳ nữ, mà con rơi của một ông hoàng, có nghĩa cũng là quý tộc, nhưng quý tộc 50%. Có hiểu 
không? con rơi của ông hoàng có nghĩa là khá hơn dân thường nhưng mà tệ hơn dân chính thống 
lấy gã cho ổng, gã cho ổng xong ông về mới đẻ ra một hoàng tử, mà ông hoàng tử đó ổng đâu có 
biết gì đâu. Lúc lớn tuổi ổng đi về bên quê ngoại thăm tùm lum hết, nhưng mà khi ổng về bển, ông 
nhận sự ghẻ lạnh, bên bển coi ổng đâu có ra gì đâu, thì khi mà...chuyện nó dài lắm, tôi chỉ kể vắn 
tắt, khi mà ổng nhận được cái sự ghẻ lạnh nhất là ổng nghe được một câu nói coi ổng là rác, ổng 
mới hận, ông nói là...tại vì ổng tới ổng thăm quê ngoại xong rồi ổng rút lui, ổng đi về thì trong đoàn
ổng, mọi sự nó bắt đầu bằng từ cớ rất là nhỏ, ở trong lính, đoàn lính có thằng nó bỏ quên gươm, cây
gươm vì nó lo vác đồ tùm lum hết, nó quên, lúc đó nó mới nói nó quên cây gươm, nó mới quay trở 
lại, nó mới nghe được cái đám mà đang lau dọn phòng khách hồi nãy nói: nhìn thấy ngon chứ cũng 
con của  đầy tớ thôi, hiểu không? ý nói hoàng tử, thì cái thằng đó nó về nó méc lại thì ổng kia ổng 
nổi điên lên ổng nói: hôm nay nó lấy nước nó lau chỗ ngồi của tao, sau này tao lấy máu của tụi nó 
tao lau cái chỗ ngồi, ổng thề vậy. Hôm nay nó lấy nước nó lau chỗ ngồi của tao, sau này tao lấy máu
tao lau. Lớn lên ảnh mới nuôi...sau đó ảnh tìm đúng cái dịp ảnh đến ảnh tàn sát dòng Thích Ca, 
chuyện nó dài lắm, tôi chỉ nói vắn tắt, tàn sát dòng Thích Ca xong xuôi. Trong lúc tàn sát vậy đó, có
một số chạy tán loạn hết thì có số chạy về núi, chạy về núi, núi Tuyết Sơn, chạy về mớ và họ lập 
nên một dòng Tôn thất lấy cái tên là Maurya. Maurya có nghĩa là con công, hiểu không? còn số 
thì… nói chung là banh chành hết, em chạy về gốc, giống như đời nhà Lý mình, Tôn thất nhà Lý 
mình chạy qua bên Triều Tiên. Bây giờ bên Triều tiên có nguyện một bộ phận người Việt Nam họ 
Lý. Thì là chạy banh chành hết, mỗi em gốc, thì có một số sau đó thì có quay trở về Ca Tỳ La Vệ ở 
lại như cũ, có. Bởi vậy cho nên về sau này Ngài A Nan niết bàn Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ đó, bà con
còn đó, nhưng mà một số chạy về đây nó đổi tên, đổi họ luôn. Thì cái nhóm đó về đó mới lập ấp, 
nghĩa là gầy dựng một cái vương quốc mới, và cái vương quốc mới này, hồi đầu giống như một cái 
bộ lạc vậy thôi, từ đó phát triển lớn lớn ra và nó trở thành ra một cái vương quốc của một cái vương
triều tên là Maurya và vương triều đó kéo dài được mấy đời, đến một cái đời kia có một ông vua, 
qua nhiều đời có một ông vua tên là Bindusara, nhiều học giả Việt nam cứ viết lộn cái này hoài. 
Bimbisara là cha của A Xà Thế, còn Bindusara là cha của vua A Dục, cứ chơi hoài. Nàgasena là Na 
Tiên, mà Nagajuna là Ngài Long Thọ mà cứ đè viết lộn hoài bởi tôi thù nhất là gì? Tôi nói ra ghi âm
nó chém tôi. Làm gì làm trong đời tôi, tôi cũng ưu tiên người biết ngoại ngữ. Cái dân biết ngoại ngữ
nó có một cái điểm giống nhau, chữ nghĩa rất cẩn thận, giống như dân mà biết toán cũng có điểm 
giống nhau nó nói chuyện rất là chặt chẽ. Ngoại ngữ là một, toán là hai. Tại sao những cái môn thi 
tuyển vào đại học, tất cả các ngành trường đại học mà trong trường hợp mình từ high school đi 
thẳng lên, đi lên thì không nói, mà tôi đang nói đi tắt thì là hai cái môn bắt buộc dầu đó là trường 
Phật học tại Miến Điện hay là trường Nalanda gì đi nữa thì tất cả đều lấy tiếng Anh và toán hết, 
ngoại ngữ và toán. Tại sao? Bởi vì cái thằng mà có ngoại ngữ nó rất cẩn thận khi nó viết chữ. Còn 
thằng toán thì nó cẩn thận khi nó phát biểu và cái đầu của nó rất là chính xác. Cho nên dòm cái địa 
chỉ là biết. Cái người không biết ngoại ngữ viết địa chỉ sợ lắm, nhất là địa chỉ ngoại quốc viết sợ 
lắm. Đó, thì cái ông Bindusara ổng là cái người Maurya ổng là cha của A Dục. Cho nên chạy ra A 
Dục là dòng dõi Thích Ca. Cho nên tới hồi mà ổng biết phật pháp rồi, ổng nói con lạy Phật, Phật là 
cha tinh thần mà cũng là ông cố nội vật chất của con, mặc dù Ngài không phải là Ngài đẻ ra ổng mà
Ngài là máu mủ. Cho nên con lạy Ngài, Ngài là cha tinh thần của con mà là ông cố nội về tâm lý 
của con. Cha tinh thần mà lại là tổ tiên máu mủ huyết thống của con, cho nên ổng nói tới Đạo là ổng
bán mạng, dĩ nhiên ổng không phải là vì cái vụ huyết thống, nhưng mà nó thêm phần.
Giống như sau này cháu cố của thằng Khoa, sau này nó thấy được cái Thiền viện ở đây mà có liên 
hệ đến má hai hay út Hà, thương chứ, hiểu không? nó là phật tử phải ủng hộ đúng không? nhưng mà
nó truy ra, nó vô nó thấy cái chữ Nguyễn Thị Huê thì à...



Bởi vậy tại sao cái Kalama không phải tôi mua lòng Phật tử, muốn để tên là chỗ đó, con cháu nó 
thấy nó tới . Tôi chỉ cần để Võ văn Ký Mỹ Tho, hoặc Võ văn Ký Trương Đắc, đâu có cái tên nào 
trương Đắc được. nó biết chính xác đó là ông cố nội của nó, hay dữ lắm. Tại sao cộng sản mà nó coi
nặng lý lịch ba đời? tại vì ông cố tôi hoạt động chung một chiến khu với ông Kiệt sáu Dân, bây giờ 
dầu tôi có chống cộng cỡ nào làm gì làm, mỗi lần tôi vô từ đường tôi thấy cái tên ông cố trong đó có
ghi là từng hoạt động ở Bà Rịa với đồng chí sáu Dân, cái lòng tôi nó hơi chùng xuống chút, lỡ có 
đụng tới chuyện gì. Mấy ông phòng B nói chuyện tôi, tôi biết anh là bị kẻ xấu lôi kéo chứ thật ra cái
gốc anh không phải nhỏ, đất nước này là cũng một phần của ông cha anh. Bây giờ anh đi tiếp tay 
với lũ phản động, bè lũ phản động quốc tế anh nghĩ có đáng không? tôi nghe tôi chùng chứ. Cái vụ 
đó quan trọng lắm, cho nên cái lý lịch ba đời rất là quan trọng, rất là quan trọng chỉ có Thánh nhân 
mới ra khỏi cái đó thôi. Chứ còn phàm chạy bằng trời, đốt ra tro đi nữa mà nó ông ký B là lòng 
không có thoát được, thương lắm cho nên vua A Dục mà nói tới dòng Thích Ca là ông run bắn lên 
vì đó là Nội tổ, Ngoại tổ của ổng, thương lắm mà hảnh diện chứ quên. Thương mà còn hảnh diện 
nữa tại vì tổ của mình ba cõi mà, thương lắm. Cho nên cái chuyện mà ổng hộ trì Phật pháp ngoài 
chuyện phước báo mà cái vai trò phật tử nó còn có cái chuyện mà nó kín đáo trong lòng là gì? Sự 
nghiệp của gia tộc.
gần 300 năm sau, Chị biết đời người nó cách bao nhiêu thế hệ chị biết không?
- Khi mà ổng nghe ông kia làm vua rồi ác quá đi địa ngục ổng cũng run.
- Run chứ, ổng chết rồi ổng làm rắn. Trước khi ổng chết ổng hỏi triều thần vậy chứ thời Đức Phật ai
làm thí chủ mạnh nhất, thì ai cũng nói ông Cấp Cô Độc là thí chủ mạnh nhất, ổng nói khoảng bao 
nhiêu? thì mấy vị Tỳ Kheo nói khoảng 54 triệu đồng vàng. Ổng nói Trẫm là Đại đế thì làm sao 
Trẫm thua được, thì ổng mới ra lịnh xuất kho làm xài cho đủ số tiền mà qua khỏi 54 triệu đó hơn 
một đồng cũng được nữa thì trong triều đình nó chia làm hai phe. Một phe thì nó ủng hộ còn một 
phe thì nó nói Ngài chết rồi còn vua con nữa mà. Ngài chơi sạch xành xanh vậy là vua con lấy cái gì
làm vua. Thì ổng giận cái câu mà cản ổng, ổng chêt ổng làm rắn để ổng cắn cái ông đó. Thì em ruột 
của ổng là Ngài Vitashoka thấy anh mình chết rồi thì mới dùng cái thần lực tìm coi anh mình đi đâu 
vì anh mình hồi sống cái nào cũng dữ dội hết. làm phước thì bằng trời, mà làm ác cũng bằng đất. 
Cái bằng trời, cái bằng biển ổng đi đâu? Thì mới nhìn thấy ông anh làm rắn ở trong cung thì Ngài 
mới dùng thần thông Ngài mới nói chuyện, Ngài nói buông đi. [30:37]
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- Vậy mình đâu có chắc là đó là cùng với lại một cái nghiệp này.
- Không chắc, đúng rồi, không chắc, nó có thể nó đi theo đây. Hồi nãy có thấy tôi vẽ 2 vòng tròn 
không? ba cái này. Có thể thôi, có thể chứ không chắc. Nhưng mà cái chuyện mà chị hỏi vô số 
nghiệp nằm ở ngày chỗ này. Có nghĩa là tôi bị, tôi làm vua cũng ngay đây. Bây giờ câu hỏi của chị 
tôi hiểu rất là sâu, tức là vô số kiếp nó trổ. Cô Phượng học gấp quá, cái chỗ này rất là hay. Vô số 
kiếp nó trổ có một chỗ này thôi, 1 sát na, dễ sợ.
- Con hỏi thêm một cái nữa là khi mà…
- Đúng ra mấy cái này bữa hổm tôi có giảng rồi mà nghe không có kỹ.
- Cái vô số kiếp này chưa có Sư ơi, bữa nay mới lòi ra.
- Không, tôi đang nói mấy cái vụ kia đó, bữa hổm tôi giảng nếu mà nghe kỹ thì chỗ này bữa nay 
nghe hiểu, mặc dù cái này tôi chưa nói. Nhưng mà nếu mấy cái kia nghe kỹ thì.
- Nhưng mà bây giờ luôn cả cái tiếp thu, quan sát, đoán định cũng có thể…
- Có thể là của vô số kiếp, bởi vì sao? bởi vì là Có hai cái nồi, khi mà cái đó là cái nồi nấu yến, thì 
cái muỗng múc phải là cái muỗng múc yến, rồi cái nĩa là nĩa yến, rồi cái dĩa đựng là cái dĩa đựng 
yến. Nếu cái nồi đó đựng đồ thiu, mình múc ra, cái muỗng đó là cái muỗng đồ thiu, chén đựng đồ 
thiu, vậy đó.
- Thí dụ con muốn hỏi cái tâm tử đó, khi mà nó tử rồi, cái đó nó còn hiệu nghiệm cho những cái sao
nữa không? hay là nó xong cái quả.
- Nghĩa là sao Tôi không hiểu.
- Thí dụ như nó còn kêu là nó còn valable?
- Cho con hỏi cái này nó qua một cái này nè, cái này nó có thể cho đi tái sanh vào một cái kiếp khác
nữa hay không? bây giờ cái tâm tục sinh rồi mình tử, cái tâm tử đó, cái tâm quả đó.



- Kết thúc không để lại dấu vết.
- Nó không còn cái ngũ ngầm, không còn cái dấu vết?
- Không còn dấu vết gì hết. Xong luôn đó
- Làm Chuyển luân Thánh vương cái kiếp xong hết.
- Kết thúc, không để lại dấu vết gì hết.
- Con có thể tục sinh trở lại bằng cái loại này được nữa chứ, cái tâm quả đó mà.
Trong các nghiệp quá khứ. Nếu mà chị có đủ cái phước để mà làm Đế Thích thì sau khi chị chết từ 
cái thân Đế Thích thì chị có thể sanh trở lại làm Đế Thích. Nhưng mà cái Đế Thích lần này nè nó 
không có mất mớ gì cái Tâm mạng chung vừa rồi hết. Nó là do cái nghiệp của mấy cái đời trước.
- Có thể do cũng một cái nghiệp này. Cũng một cái nghiệp này bây giờ con kết thúc xong một cái 
kiếp sống rồi thì con có thể tục sinh trở lại cũng do cái quả của Nghiệp này không?
- Được chứ nhưng mà không được nhắc đến Tâm tử ở đây. Nó không mắc mớ gì hết.
- Nhưng mình cũng phải nhắc chứ.
- Không được
- Khi mà mình tái sanh trở lại mình có thể tục sanh bằng cái quả của nghiệp này hay không? tức là 
một cái lần nào không biết, cái quả đó còn cái hột giống không?
Còn chứ. 
- Phải luôn luôn nhớ thế này: Cái sanh báo nghiệp là bắt buộc phải trổ kiếp kế tiếp. Còn cái hậu báo 
là bắt buộc là nó phải đi từ kiếp thứ hai về sau đi nữa trở đi. Hiện nghiệp là trổ ngay đời này.
- Cái mà con nói cái hiện nghiệp nó lấy thì từ ...
- Cái đó là vô hiệu, vô hiệu nghiệm. Tức là lẽ ra với cái phước đó là tôi sẽ được hưởng rất là nhiều, 
nhưng mà xui cái tôi bị cái khác vậy. 
Thí dụ ông Đề Bà Đạt Đa trong Kinh nói hồi ông mới xuất gia là ông tốt dữ lắm luôn. Đang lẽ là 
ổng hưởng rất là nhiều, nhưng sau đó ông làm mấy cái nghiệp ác ghê quá, cho nên mấy cái kia bị 
mất hết hoặc có những người họ cùng hung, cực ác, nhưng mà do họ làm một cái phước quá lớn. 
Thí dụ như ông A Xà Thế, ông phạm tội giết cha nhưng sau đó ông đã hộ trì Đức Phật trong suốt 
nhiều năm và sau cùng chính ổng là cái người đầu tiên mà tổ chức cái kỳ Kết tập Tam tạng lần thứ 
nhất. Trong kỳ đó là 5 vị đại A la Hán, mà ông là người hộ trì trong suốt thời gian ba tháng để làm 
gì? Làm cái gì? làm chuyện kết tập. Cái Phước đó lớn dữ lắm. Cho nên lẽ ra ông là người chết thảm
nhưng mà cuối cùng ông cũng chết thảm. Lẽ ra ổng là người sống rất là thảm, nhưng mà cuối cùng 
ông sống cũng OK, ông chỉ bị cái tội chết thảm thôi. Chết thảm là gì? Bình Sa Vương, cha ông là bị 
con giết. A Xà Thế là cũng bị con giết, tổng cộng là 7 đời như vậy. Để tôi đếm. Bình sa Vương là 1, 
A Xà Thế là 2, con A Xà Thế là 3, cháu A Xà Thế là 4, cháu nữa là 5, cháu nữa là 6, cháu nữa là 7. 
Đến cái đời này là dân chúng nó chịu hết nổi rồi. Nó nói cái dòng này nó nghịch Thiên bội Địa quá, 
nó mới là đảo chánh vì nó nói cái dòng này kỳ quá. Chúng tôi ngoài đời mà chúng tôi còn không có 
tệ như vậy. Chúng tôi ngoài đời chúng tôi không như vậy. Cho nên nguyên cái dòng này nổi tiếng 
trong lịch sử Phật giáo, là cái dòng ngũ nghịch đại tội, tức là chết rồi là xuống, chết là xuống, bảy 
đời. Còn chuyện nữa, động trời nữa. Tức là lúc mà có một ông vua mạnh nhất ở Ấn Độ thời đó kêu 
là ông vua Kosala. Thời đó Ấn độ có 16 nước, 16 quốc gia thì xứ Kosala là xứ mạnh nhất, giống 
như Mỹ bây giờ. Kosala này là ổng thấy Đức Phật đối với ông Cấp Cô Độc, bà Visakha. Đức Phật 
và Chư Tăng, thì dĩ nhiên các Ngài Thánh ngài đâu có mua lòng, nhưng đại khái là thấy Chư Tăng 
và Đức Phật thường xuyên lui tới, ổng mới nghĩ làm sao mình được như vậy, thì ông về ổng bàn với
mấy ông kia, bây giờ mình trở thành thân quyến của Đức Phật là chắc Ngài đối xử tốt với mình, 
Chư Tăng tin cậy mình hơn, ông mới nhờ người qua bên dòng thích ca xin cưới, mà tại sao dòng 
Thích Ca không bao giờ có hôn nhân với bất cứ dòng nào hết, nhưng mà trừ ra dòng này. Bởi vì 
dòng này ngày xưa có quan hệ máu mũ với dòng Thích ca, chuyện nó dài dữ lắm, tôi chỉ nói vắn tắt,
có quan hệ máu mũ hồi xưa. Cho nên dòng Thích Ca coi Kosala là một ngoại lệ cưới hỏi, nhưng 
trên hành chánh thì Kosala là cái đối tượng dòng Thích Ca có thể làm thông gia được, đó là trên 
hành chánh, trong tâm khảm của người dòng Thích Ca rất coi thường tất cả dòng họ khác, chỉ có 
dòng Thích Ca của tao là số một. Bây giờ trên hành chánh thì ..nhưng mà trong bụng tao không có 
nể. Cuối cùng dòng Thích Ca chơi rất là đểu. đó là đi kiếm một cái cô mà con rơi, không đến nỗi là 
tỳ nữ, mà con rơi của một ông hoàng, có nghĩa cũng là quý tộc, nhưng quý tộc 50%. Có hiểu 



không? con rơi của ông hoàng có nghĩa là khá hơn dân thường nhưng mà tệ hơn dân chính thống 
lấy gã cho ổng, gã cho ổng xong ông về mới đẻ ra một hoàng tử, mà ông hoàng tử đó ổng đâu có 
biết gì đâu. Lúc lớn tuổi ổng đi về bên quê ngoại thăm tùm lum hết, nhưng mà khi ổng về bển, ông 
nhận sự ghẻ lạnh, bên bển coi ổng đâu có ra gì đâu, thì khi mà...chuyện nó dài lắm, tôi chỉ kể vắn 
tắt, khi mà ổng nhận được cái sự ghẻ lạnh nhất là ổng nghe được một câu nói coi ổng là rác, ổng 
mới hận, ông nói là...tại vì ổng tới ổng thăm quê ngoại xong rồi ổng rút lui, ổng đi về thì trong đoàn
ổng, mọi sự nó bắt đầu bằng từ cớ rất là nhỏ, ở trong lính, đoàn lính có thằng nó bỏ quên gươm, cây
gươm vì nó lo vác đồ tùm lum hết, nó quên, lúc đó nó mới nói nó quên cây gươm, nó mới quay trở 
lại, nó mới nghe được cái đám mà đang lau dọn phòng khách hồi nãy nói: nhìn thấy ngon chứ cũng 
con của  đầy tớ thôi, hiểu không? ý nói hoàng tử, thì cái thằng đó nó về nó méc lại thì ổng kia ổng 
nổi điên lên ổng nói: hôm nay nó lấy nước nó lau chỗ ngồi của tao, sau này tao lấy máu của tụi nó 
tao lau cái chỗ ngồi, ổng thề vậy. Hôm nay nó lấy nước nó lau chỗ ngồi của tao, sau này tao lấy máu
tao lau. Lớn lên ảnh mới nuôi...sau đó ảnh tìm đúng cái dịp ảnh đến ảnh tàn sát dòng Thích Ca, 
chuyện nó dài lắm, tôi chỉ nói vắn tắt, tàn sát dòng Thích Ca xong xuôi. Trong lúc tàn sát vậy đó, có
một số chạy tán loạn hết thì có số chạy về núi, chạy về núi, núi Tuyết Sơn, chạy về mớ và họ lập 
nên một dòng Tôn thất lấy cái tên là Maurya. Maurya có nghĩa là con công, hiểu không? còn số 
thì… nói chung là banh chành hết, em chạy về gốc, giống như đời nhà Lý mình, Tôn thất nhà Lý 
mình chạy qua bên Triều Tiên. Bây giờ bên Triều tiên có nguyện một bộ phận người Việt Nam họ 
Lý. Thì là chạy banh chành hết, mỗi em gốc, thì có một số sau đó thì có quay trở về Ca Tỳ La Vệ ở 
lại như cũ, có. Bởi vậy cho nên về sau này Ngài A Nan niết bàn Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ đó, bà con
còn đó, nhưng mà một số chạy về đây nó đổi tên, đổi họ luôn. Thì cái nhóm đó về đó mới lập ấp, 
nghĩa là gầy dựng một cái vương quốc mới, và cái vương quốc mới này, hồi đầu giống như một cái 
bộ lạc vậy thôi, từ đó phát triển lớn lớn ra và nó trở thành ra một cái vương quốc của một cái vương
triều tên là Maurya và vương triều đó kéo dài được mấy đời, đến một cái đời kia có một ông vua, 
qua nhiều đời có một ông vua tên là Bindusara, nhiều học giả Việt nam cứ viết lộn cái này hoài. 
Bimbisara là cha của A Xà Thế, còn Bindusara là cha của vua A Dục, cứ chơi hoài. Nàgasena là Na 
Tiên, mà Nagajuna là Ngài Long Thọ mà cứ đè viết lộn hoài bởi tôi thù nhất là gì? Tôi nói ra ghi âm
nó chém tôi. Làm gì làm trong đời tôi, tôi cũng ưu tiên người biết ngoại ngữ. Cái dân biết ngoại ngữ
nó có một cái điểm giống nhau, chữ nghĩa rất cẩn thận, giống như dân mà biết toán cũng có điểm 
giống nhau nó nói chuyện rất là chặt chẽ. Ngoại ngữ là một, toán là hai. Tại sao những cái môn thi 
tuyển vào đại học, tất cả các ngành trường đại học mà trong trường hợp mình từ high school đi 
thẳng lên, đi lên thì không nói, mà tôi đang nói đi tắt thì là hai cái môn bắt buộc dầu đó là trường 
Phật học tại Miến Điện hay là trường Nalanda gì đi nữa thì tất cả đều lấy tiếng Anh và toán hết, 
ngoại ngữ và toán. Tại sao? Bởi vì cái thằng mà có ngoại ngữ nó rất cẩn thận khi nó viết chữ. Còn 
thằng toán thì nó cẩn thận khi nó phát biểu và cái đầu của nó rất là chính xác. Cho nên dòm cái địa 
chỉ là biết. Cái người không biết ngoại ngữ viết địa chỉ sợ lắm, nhất là địa chỉ ngoại quốc viết sợ 
lắm. Đó, thì cái ông Bindusara ổng là cái người Maurya ổng là cha của A Dục. Cho nên chạy ra A 
Dục là dòng dõi Thích Ca. Cho nên tới hồi mà ổng biết phật pháp rồi, ổng nói con lạy Phật, Phật là 
cha tinh thần mà cũng là ông cố nội vật chất của con, mặc dù Ngài không phải là Ngài đẻ ra ổng mà
Ngài là máu mủ. Cho nên con lạy Ngài, Ngài là cha tinh thần của con mà là ông cố nội về tâm lý 
của con. Cha tinh thần mà lại là tổ tiên máu mủ huyết thống của con, cho nên ổng nói tới Đạo là ổng
bán mạng, dĩ nhiên ổng không phải là vì cái vụ huyết thống, nhưng mà nó thêm phần.
Giống như sau này cháu cố của thằng Khoa, sau này nó thấy được cái Thiền viện ở đây mà có liên 
hệ đến má hai hay út Hà, thương chứ, hiểu không? nó là phật tử phải ủng hộ đúng không? nhưng mà
nó truy ra, nó vô nó thấy cái chữ Nguyễn Thị Huê thì à...
Bởi vậy tại sao cái Kalama không phải tôi mua lòng Phật tử, muốn để tên là chỗ đó, con cháu nó 
thấy nó tới . Tôi chỉ cần để Võ văn Ký Mỹ Tho, hoặc Võ văn Ký Trương Đắc, đâu có cái tên nào 
trương Đắc được. nó biết chính xác đó là ông cố nội của nó, hay dữ lắm. Tại sao cộng sản mà nó coi
nặng lý lịch ba đời? tại vì ông cố tôi hoạt động chung một chiến khu với ông Kiệt sáu Dân, bây giờ 
dầu tôi có chống cộng cỡ nào làm gì làm, mỗi lần tôi vô từ đường tôi thấy cái tên ông cố trong đó có
ghi là từng hoạt động ở Bà Rịa với đồng chí sáu Dân, cái lòng tôi nó hơi chùng xuống chút, lỡ có 
đụng tới chuyện gì. Mấy ông phòng B nói chuyện tôi, tôi biết anh là bị kẻ xấu lôi kéo chứ thật ra cái



gốc anh không phải nhỏ, đất nước này là cũng một phần của ông cha anh. Bây giờ anh đi tiếp tay 
với lũ phản động, bè lũ phản động quốc tế anh nghĩ có đáng không? tôi nghe tôi chùng chứ. Cái vụ 
đó quan trọng lắm, cho nên cái lý lịch ba đời rất là quan trọng, rất là quan trọng chỉ có Thánh nhân 
mới ra khỏi cái đó thôi. Chứ còn phàm chạy bằng trời, đốt ra tro đi nữa mà nó ông ký B là lòng 
không có thoát được, thương lắm cho nên vua A Dục mà nói tới dòng Thích Ca là ông run bắn lên 
vì đó là Nội tổ, Ngoại tổ của ổng, thương lắm mà hảnh diện chứ quên. Thương mà còn hảnh diện 
nữa tại vì tổ của mình ba cõi mà, thương lắm. Cho nên cái chuyện mà ổng hộ trì Phật pháp ngoài 
chuyện phước báo mà cái vai trò phật tử nó còn có cái chuyện mà nó kín đáo trong lòng là gì? Sự 
nghiệp của gia tộc.
gần 300 năm sau, Chị biết đời người nó cách bao nhiêu thế hệ chị biết không?
- Khi mà ổng nghe ông kia làm vua rồi ác quá đi địa ngục ổng cũng run.
- Run chứ, ổng chết rồi ổng làm rắn. Trước khi ổng chết ổng hỏi triều thần vậy chứ thời Đức Phật ai
làm thí chủ mạnh nhất, thì ai cũng nói ông Cấp Cô Độc là thí chủ mạnh nhất, ổng nói khoảng bao 
nhiêu? thì mấy vị Tỳ Kheo nói khoảng 54 triệu đồng vàng. Ổng nói Trẫm là Đại đế thì làm sao 
Trẫm thua được, thì ổng mới ra lịnh xuất kho làm xài cho đủ số tiền mà qua khỏi 54 triệu đó hơn 
một đồng cũng được nữa thì trong triều đình nó chia làm hai phe. Một phe thì nó ủng hộ còn một 
phe thì nó nói Ngài chết rồi còn vua con nữa mà. Ngài chơi sạch xành xanh vậy là vua con lấy cái gì
làm vua. Thì ổng giận cái câu mà cản ổng, ổng chêt ổng làm rắn để ổng cắn cái ông đó. Thì em ruột 
của ổng là Ngài Vitashoka thấy anh mình chết rồi thì mới dùng cái thần lực tìm coi anh mình đi đâu 
vì anh mình hồi sống cái nào cũng dữ dội hết. làm phước thì bằng trời, mà làm ác cũng bằng đất. 
Cái bằng trời, cái bằng biển ổng đi đâu? Thì mới nhìn thấy ông anh làm rắn ở trong cung thì Ngài 
mới dùng thần thông Ngài mới nói chuyện, Ngài nói buông đi. [30:37]
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Thế giới này có hai cái: một là tự động nó rã, hai là do mình buông, không buông tới lúc nó rã, thôi 
buông tốt hơn, ông dạy vậy. Mọi thứ là vô thường mà, thì Ngài nghe vậy Ngài nhịn ăn, không ăn 
chuột, không ăn nhái nữa, dễ sợ không? từ một vị Đại Đế ăn chén vàng, mâm ngọc mà tới hồi 
chung đó ăn chuột, ăn nhái ghê quá. Từng Đại Đế ăn mâm vàng, chén ngọc, mà chỉ trong tích tắc 
xuống là làm con rắn ăn chuột, ăn nhái, thì Ngài nhịn ăn, Ngài không ăn, Ngài chết Ngài về Đâu 
suất, không có cắn, dễ sợ vậy, ổng nóng tánh. 
Mới sáng nay, mới vừa sáng nay nè lúc mà bà con còn ngủ tôi đi về phòng tôi mở cái tủ sách ra tự 
nhiên tôi liếc ngay chốc cái đoạn mà cái đoạn nguyên bộ tiếng Thái Tipitaka ngay cái chỗ giảng về 
cái Tâm bỏn sẻn và ganh tị, giựt mình. Mấy cái đó tôi nghĩ tôi biết rồi mà đọc lại vẫn thấy khiếp, 
tức là ganh tị bỏn xẻn là cặp. Thì cái Bỏn xẻn nó gồm có nhiều lắm, bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn tài vật, 
bỏn xẻn tiếng tăm, bỏn xẻn kiến thức, bỏn xẻn trú xứ.
- Thì Bỏn xẻn tiếng tăm là sao? Mình không muốn ai dựa mình để mà nổi tiếng hết, hiểu không? đó 
là bỏn xẻn tiếng tăm.
- Còn Bỏn xẻn tài vật là không muốn chia sẻ vật chất.
- Bỏn xẻn chỗ ở là mình không muốn chia sẻ chỗ ở mình cho ai hết, cái không gian cư trú.
- Rồi cái bỏn xẻn kiến thức là mình biết mà mình không có nói, mình giấu.
Thì trong đó mới ghi thế này, người nào mà bỏn xẻn vật chất thì đời đời sinh ra nghèo thiếu vật 
chất. Bỏn xẻn tiếng tăm thì đời đời sinh ra sống trong bóng tối, bóng tối xã hội. Còn bỏn xẻn về 
kiến thức thì thiếu trí nhớ, thiếu trí hiểu. Cho nên mình bỏn xẻn cái gì thì mình sẽ bị cái đó. Cô có 
nhớ Ngài Cūlapanthaka không? Ngài tu trăm ngàn, chỉ do Ngài trêu đùa một vị Sư già mà học 
chậm, đời sau Ngài sanh ra Ngài nhớ không được. Bắc Tông kêu là Bàn Đặc, mình gọi là 
Cūlapanthaka. Tự nhiên đọc thấy giựt mình. Có nghĩa là bỏn xẻn cái gì thì mình sanh ra bị thiếu cái 
đó, rồi ganh tị. Mà Ganh tị và bỏn xẻn nó là một cặp. Ganh tị là không muốn người khác được gì, 
còn bỏn xẻn là không muốn mình mất gì. Có hiểu không?
Bỏn xẻn là mình mất gì. Còn cái kia là người khác được gì, thấy cặp không? cái mất với được, cái 
mình với người. Tại sao chỉ lựa cái định nghĩa này cho nó dễ nhớ. Nó đi một cặp, khổ quá, mất với 
được. Nó đi một cặp:
- Cái mình, cái người
- Cái mất, cái được.



Còn chị không muốn cho có nghĩa là chị không muốn mất cái đó. Nhưng mà hai cái này là một cặp 
là bởi vì sau khi mà tôi ghét cô Phương tôi không muốn cho đã đành mà là tôi cũng không muốn cô 
được cái đó nữa, hiểu không? nên nó đi một cặp.
- Hôn trầm, Thụy miên một cặp.
- Hỷ, Ưu một cặp.
- Khổ, Lạc một cặp.
- Ganh tị, Bỏn xẻn một cặp.
- Mất, Được một cặp.
- Khen, Chê một cặp.
Mấy cái cặp này nó không có rời nhau. Cái người mà thích khen thì họ chịu không nổi cái chê, mà 
người sợ bị chê thì người đó rất thích được khen, nó đi cặp vậy đó. Thích sướng thì sợ khổ. Nội cái 
đó cũng đáng sợ. Cái người tu khi mà thích sướng, thích tiện nghi rồi thì dứt khoát người đó khả 
năng chịu khổ rất kém.
Thí dụ như bên ông Sư tôi biết có mấy vị Sư như Sư Chánh Minh bây giờ tôi hết biết, Sư Chánh 
Minh hồi xưa là lính, Sư dơ lắm, mà phòng của Sư là Sư chỉ cần cái giường ngủ thôi. Tôi đang nói 
chuyện cũ đó nha, mà sống sao cũng sống được hết. Trưa mà anh em nói nóng quá, nóng quá Sư hề 
hề, ngày xưa Sư đi lính mà mặc đồ lính mà nằm trong đất ôm súng, cho nên bây giờ trong chùa đối 
với Sư chỗ nào cũng là hoàng cung, lính mà, cứ hề hề mà dơ, trời ơi, giờ lòi ra cái ông đại tá ông 
Tường Quang, thúi luôn, ông Sư mà thúi, không phải hôi, hôi là ổng coi là đệ tử, thúi ông mới chịu. 
Ông đó được, tôi quý ông Sư đó lắm, thiệt, có nghĩa là không phải tôi nói ủng hộ cái ý dơ của tôi, 
mà đàn ông là phải xơ sài mới là đàn ông, chứ đừng đàn ông mà tối ngày cứ trời ơi mịn, trời ơi láng,
trời ơi sần, trời ơi sùi là không phải đàn ông, đàn ông là OK nghĩ sao cũng được, nghĩ sao được việc
thôi, quên ông đó, quên mất tiêu. Ông đó đúng là tu, thứ thiệt. Ông đó, làm ơn nói ổng vậy nè để tôi
lạy ổng, bây giờ tôi năn nỉ...hồi đó có lần tôi gọi phone ổng trả lời rất là nhiệt tình, chuyện gì vậy? 
chuyện gì mà ổng trả lời rất là nhiệt tình? Ấn Độ. Bây giờ nói ổng là tôi lạy ổng, ổng ngưng cái Đại 
Lộc của ổng thời gian đi, ổng qua ổng quán xuyến bên đây, nếu người ta có lòng lành, người ta qua 
người ta làm, ổng đi. Còn không nhờ cái bà nào mà ruột của ổng nói ổng nghe. Đàn ông được cái 
nghe lời vợ lắm, giống như Huệ An nói tôi nghe vậy đó, không phải vợ, nhưng cái gì đàn tín hộ trì. 
Tôi nói đàn ông hay nghe lời vợ nghĩa là ông Sư hay nghe lời người đàn tín, cái đó là luật vũ trụ 
luôn đó. Tôi lấy trong đây ra, thường đàn ông hay nghe lời đàn bà. Tôi muốn hỏi ai là ngươi thân 
ổng nè, ai là người nói chuyện ổng mạnh nhất tôi biết người đó, ruột luôn. Sư đó cô gặp, một là cô 
thờ phụng, hai là cô sốc bởi vì Sư hệch hạc lắm, Sư Chánh Đạo, hai vị đó là thuộc về kỳ phùng địch
thủ, tức là hai vị đó đang hẹn nhau là vô phòng ông nào ra trước đó. Đang hẹn mà chưa biết tổ chức 
ở đâu? Ông nào ra trước là ông đó làm Sư huynh, không, ông nào ra sau là làm Sư huynh. Nhưng 
không có nhà nào cho mượn để tổ chức hết trơn. Định hỏi mượn nhà bà Quỳnh Dao để cho mấy ổng
thi, kết nạp thêm mớ đệ tử nữa, đứa nào ở lại lâu nhất là làm Sư huynh, Sư Chánh Minh không đủ 
tư cách đâu, ở dơ phải là...Sư Chánh Đạo là tôi nể, tôi nghe đồn là Sư Chánh Đạo có.
Do ba thứ điều kiện:
- Tiền nghiệp.
- Khuynh hướng tâm lý.
- Và môi trường sống.
Mà các chúng sanh trong đời được chia thành hai nhóm:
Lệ thuộc điều kiện sống (5 Trần) và từ đó Tâm tư cũng phức tạp, đủ để thuận ứng với nếp sống của 
người nhiều lệ thuộc (chỉ trừ Tâm Thiền và Tâm Thánh), các tâm ngoài ra gì cũng có. Càng sống lệ 
thuộc thì càng nặng nề không đủ nhẹ nhàng để vương tới các cảnh giới cao cấp. Có hiểu này không?
quá nặng nề mà. Càng phức tạp thì khó được an lạc và không thể có được thọ mạng lâu dài, hiểu 
không? chúng sanh trong đời chia làm hai nhóm, thì đây mình đang là nhóm một. 
Nhóm một là nhóm sống lệ thuộc quá nhiều là sao? Cái thế giới này đối với họ phải cần tới 6 cửa sổ
lận: Mắt, tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là 6 cửa. Trong khi những cái vị mà cao cấp, như ngay cả Đức 
Phật, Ngài mang tiếng là ở cõi người, đúng, nhưng mà Ngài không có cái nhu cầu nặng nề trong cái 
chuyện kiếm tìm cái để nhìn, để nghe, hiểu không? Cái chuyện mà anh sở hữu 6 căn nó không có 
quan trọng mà chuyện mà anh có bị dính, bị lệ thuộc nó hay không? hành giả Tứ Niệm Xứ hơn 



người bình thường ở cái điểm là tuy cũng có 6 căn nhưng mà họ không có bị lệ thuộc nó một cách 
nghiêm trọng.
Thí dụ như người thích xài nước hoa có phải là người lệ thuộc 6 trần không? nước hoa có phải nằm 
trong 6 trần không? thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích tiện nghi đều là...trong khi Đức Phật Ngài 
cũng có 6 căn, nhưng mà Ngài không có lệ thuộc 6 trần. Đây là điểm đặc biệt vô cùng, và vô cùng 
đặc biệt của Đức Phật và các vị Thánh nói chung, nha. Cái người mà càng bị lệ thuộc nhiều thì đời 
sống mà càng bị lệ thuộc thì nội tâm người đó càng rối rắm và khi mình càng lệ thuộc thì mình càng
trở nên rất là nặng nề. Tay xách, nách mang làm sao leo cây được, có hiểu tôi nói không? Tay xách, 
nách mang thì làm sao leo núi được, các vị có biết lính với cảnh sát là người ta quy định là cái tổng 
trong lượng của cái đồ trên người là phải bao nhiêu, chứ không được tùy ý, hiểu cái đó hả? nhưng 
mà lính bộ binh thì trang bị khác lính không quân có biết cái đó không? lính, thí dụ phi công hay là 
lính dù nó trang bị khác cái lính bộ binh, lính thiết giáp, là bởi vì cái địa hình mà nó hoạt động nó 
không giống, hiểu cái đó hả? cái trọng lượng hành lý nó ảnh hưởng đến cái sức di chuyển rất lớn. 
Cho nên cái người mà càng bị lệ thuộc nhiều thì người đó không có lên cao được, không có đi xa 
được.
Thí dụ như bây giờ cái người mà bị lệ thuộc 5 trần mà nặng quá, học giáo lý khó hơn người bình 
thường. Đó là về pháp học. Còn về pháp hành là họ bị quái niệm, Pali là Palibodha. Quái niệm có 
nghĩa là cái sự bận tâm. Quái niệm là từ tiếng Hán, Việt nam là sư bận tâm, nhiều cái bận tâm lắm, 
tức là cái phòng phải vầy, rồi cái giường phải vầy, rồi cái miếng mà để mình chùi chân, để dép phải 
vầy, mà phải màu gì đó nha. Tôi có biết có người phải lựa cái màu gì? chất liệu gì? Nó bằng lát, hay
bằng xơ dừa hay bằng nhựa hay bằng...gì đó, đại khái. Có nghĩa là cái lòng của họ nó trải từ ngoài 
cửa nó trải vô tới ban công, từ nhà tắm qua tới phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp. Thì khi mà bao 
nhiêu cái nặng lòng của họ mà nó trải cả một cái nhà như vậy thì nó không còn cái chỗ trống để mà 
họ lo chuyện khác, hiểu không? tại sao Đức Phật Ngài kêu gọi mọi Tỳ Kheo sống Tam Y quả bát 
không lệ thuộc nhà cửa là bởi vì sao? Bởi vì Ngài muốn vị Tỳ Kheo dùng toàn Tâm, toàn lực để 
đánh một trận duy nhất đó là Chánh Niệm, Tam Học. Còn một cái người đời đó, tại sao mà họ bị 
chia trí, có nghe chữ chia trí không? Chia trí, Phân tâm, hai chữ đó rất là quan trọng. Chia trí, Phân 
tâm là bởi vì họ bị lệ thuộc quá nhiều, mà khi bị lệ thuộc nhiều thì họ không có thể đi xa được, 
không có lên cao được.
Cái thứ hai khi lệ thuộc quá nhiều thì tâm tư người đó cũng rắc rối, cũng rối rắm. Khi mà nó rối rắm
thì cái hệ quả đó là gì? Khó an lạc và khó có tuổi thọ lâu dài. Cái loài nào càng lên cao chừng nào...
6 Dục Thiên (Palibodha) từ Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, thì càng lên trên thì lệ 
thuộc với 6 trần càng ít. Các vị còn nhớ tôi nói không? 
- Tứ Thiên Vương và Đao Lợi thì tiên nam, tiên nữ còn giao phối giống như con người. 
- Nhưng mà Dạ Ma chỉ ôm nhau thôi. 
- Đâu Suất chỉ nắm tay nhau thôi. 
- Hóa Lạc Thiên chỉ nhìn nhau cười thôi. 
- Và cõi Tự Tại Thiên chỉ nhìn nhau bằng tâm ái nhiễm thôi, chỉ nhìn nhau bằng tâm ái nhiễm là nó 
lostgate rồi. Trong khi đó là cõi Đao Lợi trở xuống giống nhân loại. Mà Cõi Dạ Ma thì ôm nhau 
buông ra là xong, còn mà cõi Đâu Suất thì nắm tay. Cõi Hóa Lạc thì cười với nhau. Cõi Tự tại Thiên
thì chỉ nhìn nhau bằng tâm ái nhiễm, xong, rất nhẹ. Càng lệ thuộc chừng nào thì càng bị trì nặng, bị 
kéo lê, trì nặng kéo lê không có đi xa được.
Thứ hai nữa là cái người mà tâm rắc rối, thứ nhất là khó an lạc, thứ hai nữa là thọ mạng ngắn. Cho 
nên cái chuyện mà sống được một phần ba đại kiếp, rồi nửa đại kiếp, một đại kiếp, 50 đại kiếp, 80 
đại kiếp và như cái cõi mà Quảng Quả đó là cõi sắc giới mà cao nhất là 500 đại kiếp, đại kiếp trái 
đất, còn cái Phi Tưởng Phi Tưởng là không còn thân sắc nữa, nó quất cho 84000 đại kiếp. Càng lên 
cao thì cái Tâm nó càng đơn giản, mà càng đơn giản thì nó sống càng lâu.
Thí dụ như mình thấy cái structure của cục đá, cục đá nó không có ruột gan cho nên nó rất là lâu, 
còn mình thấy cây cối cái structure của nó, nó phải nhờ rút nước lên, nuôi cành, nuôi lá. Rồi mỗi 
một cái thời tiết khác nhau, mấy cái lá nó bị héo, bị vàng, ôi cái cơ chế nó khác nhau. Còn cái cục 
đá cái cơ chế nó rất là đơn giản. Cho nên đá là nó...bơ bơ vậy đó, nó càng đơn giản cái cấu trúc nó 
càng đơn giản không bị lệ thuộc nhhiều.



Thí dụ bất cứ cái gì mà nó lệ thuộc nước nè, lệ thuộc nhiệt độ, nó không có lâu được, hiểu không? 
nó dễ bị nước nôi tác động, còn cái nào mà nước như đá đó để trên khô nó cũng vậy mà đem liệng 
xuống nước nó cứ bơ bơ vậy đó, nó lâu dữ lắm. Còn cái thứ nào nó càng bị lệ thuộc nó sống không 
có lâu. Có hai trường hợp thọ mạng lâu nhớ hôm qua có học nhớ không?
- Một là nghiệp nó kéo để hưởng cho hết.
- Thứ hai là sự đơn giản, hôm qua có ghi cái đó, có. Tôi nhớ hôm qua có ghi cái đó, có ghi không? 
Nhờ cái tuổi thọ lâu là vì cái tâm đơn giản sống lâu. Còn cái kia do nghiệp vì anh phải...mình không
có mong cái đó nha. Hôm qua tôi nhớ có cho ghi cái đó, cô quên mất. Cho nên cái điều kiện sống 
lâu là chỉ đơn giản. Cái đơn giản đó quan trọng lắm. Mà đơn giản đây là gì? Đơn giản là chi thiền 
đơn giản, rồi phiền não đơn giản, ở trên cõi trời, còn ở trên...nói về Phạm Thiên. Còn nói về cõi Dục
Thiên không phải chi thiền ít mà cái gì ít? hồi nãy có hai cái đơn giản là cái gi? Chi thiền đơn giản 
và phiền não đơn giản, có hiểu chưa? Bởi vì cái Dục Thiên mà càng lên cao, sân có không? sân là 
hờn giận, ghen tuông có không? yếu dần, nó dân nhà giàu không làm gì có vụ ganh tị, nhớ không? 
toàn là tỷ phú không mà ganh là ganh cái gì? Chị muốn cái gì tôi cũng có, tôi muốn tôi cũng có, tôi 
chị giống nhau ganh là ganh cái gì? Ganh là sao? Ganh là bởi vì hai người chênh lệch quá xa, còn 
bây giờ tôi hỏi...bây giờ tôi nó nôm na, thí dụ như bây giờ...đừng nói ai, nội mà mình nhìn thấy cái 
dân thượng lưu với nhau, giữa mấy bà thì tôi không biết nhưng mà thượng lưu với nhau ganh thì 
ganh nhưng theo tôi nghĩ tiền thì nó không có ganh là tại vì đứa tỷ mốt, đứa tỷ hai ganh cái gì? Còn 
cái này ganh nè, tôi không đủ ăn, mà tôi thấy cô vô nhà hàng, cô kêu xong rồi cô ăn phân nửa, bỏ 
nửa, tôi chịu không nổi cô biết không? cái đó tôi đau lắm cô biết không? còn đằng này tôi vô tôi 
cũng kêu 5 con tôm hùm, cô kêu 6 con tôm hùm, hai đứa mình ăn không hết mình bỏ thì ganh là 
ganh cái gì? Tôi ganh cô chuyện khác, chứ cái vụ mà tiêu xài mình không có, tại vì mình đẳng cấp 
mà, hiểu chưa? Còn cái thứ ganh là vì sao? vì nó chênh lệch mới ganh, tôi không có đủ ăn, cô biết 
đôi giày, đôi dép của tôi phải cột kẽm cô biết không? còn cô, một đôi của cô là ngàn mấy làm sao 
tôi chịu nổi. Chị có biết vụ dép đứt mà cột kẽm không? có, đôi dép nhựa là đã rẻ tiền mà đằng này 
là nó đứt phải cột kẽm, không phải chuyện phá, chuyện chơi đâu? tôi nói thiệt, đó là thiệt, đến cái 
mức như vậy. Trong khi bả chơi một đôi 1500, có những đôi giày nữ đó. Trong khi người ta lấy dây 
kẽm ngưởi ta cột, cái đó mới ganh tị. Chứ còn tự nhiên mình đẳng cấp với nhau mà ganh cái gì? 
Cho nên ở Phạm Thiên là đơn giản chi thiền. Còn ở cõi dục là đơn giản phiền não, mà ngay cả 
Phạm Thiên nó có cả hai cái đơn giản luôn nha. Cái Phạm Thiên là cái bớt chứ, càng lên cao thì 
nó...thí dụ như là cái vị mà ở chi thiền nhiều thì còn thích trong chi thiền, vị chi thiền ít thì cái chi 
thiền họ thích ít theo, có hiểu cái đó không? Như cõi Sơ thiền họ thấy 5 cái chi thiền là số một, lên 
tới Sơ Thiền, lên tới Nhị họ thấy cái tầm nó bớt...bỏ từ từ cái thích nó bớt, nên nói theo chi pháp thì 
cũng nói tâm tham nhưng mà nói trong thực tế thì cái thích của ông Tam Thiền đó, ổng nhìn cái ông
Sơ Thiền ổng thấy thấp lắm. Bởi vì ông Tam Thiền ổng nói Hỉ tôi còn bỏ, còn you Tầm Tứ mà you 
còn ôm. Nói thiệt nha, tôi không phải thượng lưu mà tôi biết chuyện, cái nhà mà còn có cái kho là 
chưa khá, vì sao? Vì còn có búa, kềm, với giá, cuốc. Chứ thượng lưu muốn sửa cái bồn hoa, nó bốc 
phone lên kêu cái thằng làm vườn: con tới con coi cho ông cái đó nghe con, hiểu không? là tự nó lái
xe nó chở tới nó làm chứ trong đất của ổng không có cái nhà kho chứa mà cái đồ đó. Cho nên cái 
chuyện mà dư đó là cho biết sang hèn nằm ở cái chỗ dư, bộ không hiểu? nói bả nghe bà dòm tôi, cái
nhà có cái kho là nhà đó chưa có khá. Tôi mà tỷ phú nhà tôi không kiếm ra cái giá đâu, tôi gửi qua 
nhà chị Oanh hết, hiểu cái đó không? cho nên là càng nhiều chỗ chứa có nghĩa là anh còn lệ thuộc 
nhu cầu, mấy cái này rất là sâu. Cho nên bậc Thánh, Thánh Tu Đà Hườn không còn thân kiến, 
nhưng vẫn còn thích phước báo, còn thích, ít nhiều còn thích. Nhưng mà lên tới Tư Đà Hàm, lên tới 
A Na Hàm là phước báo là không, biết chuyện đó không? A Na Hàm giống y chang như A La Hán, 
chỉ khác tí ti thôi là khi vị này ngồi thiền còn thấy thích, chứ còn nói tới phước báo, mình thích 
phước này, phước kia, đó là mình còn nặng lắm. Cái câu này nghe rất là kỳ, cái câu này tôi ghi âm 
mà ai nghe lại, ủa vậy mình tu hồi mình không thích phước, không phải mà họ nhìn người đó thấy 
họ mềm lắm, nó nhẹ giống như tiền. Thiên hạ vũ trụ này ai cũng cần tiền hết, nhưng mà cái dân nhà
giàu nó nhìn đồng tiền khác dân nhà nghèo, hiểu không? có người họ nói thế này, ông Bill Gates mà
ổng gặp 100 đồng rớt dưới đất có nhiều khi ổng không có thì giờ lượm, tôi tin cái đó, tại ổng đang 
đi họp mà, thời gian ổng cúi xuống ổng lượm cái đó, ổng trễ một cái gì đó, ổng trễ một cuộc họp, 



ổng mất bao nhiêu tiền nữa. Cho nên người ta biết lúc mà lên trên là quý thời gian cho những 
chuyện khác, người ta không có thì giờ đi kiếm, lúc mà Bồ Tát Ngài bỏ đi tu, Ác Ma thiên tử hiện 
ra nói là tu chi cho cực, về làm Chuyển Luân Vương đi, 7 ngày nữa là cái bánh xe ngọc nó tới với 
Ngài đó, tha hồ làm phước, chết sanh thiên. Thì Ngài nói là cái ta tìm là cái quả giải thoát chứ còn 
cái chuyện làm vua, làm chúa rồi có công đức chuyện đó ta hết cần rồi. Đến lúc Ngài vào trong 
rừng Ngài ngồi thiền thì Ác ma hiện xuống một lần nữa, lúc mà Ngài đói, mà ngài gục xuống trong 
rừng, ác ma nói thấy chưa nói Ngài không có nghe, đi về nhà đi, làm công đức, làm phước. Ngài nói
không, cái ta cần không phải cái đó, mà ngộ lắm, lúc đó Ngài không có thần thông mà Ngài biết trả 
lời vậy đó, Ngài nói cái ta cần không phải là cái đó, dư rồi. Tự nhiên cái người mà nó đầy nó có một
cái tự tin ngộ lắm. Giống như dân nhà giàu họ gặp những thứ vật chất mà họ coi thường, dân 
thượng lưu họ coi vật chất thường, rồi.
Nhóm hai là cái gì? Nhóm hai gồm những chúng sinh ít lệ thuộc hoặc không còn lệ thuộc nhiều 
trong các điều kiện sống, gồm cả tinh thần lẫn vật chất nên tâm tư cũng đơn giản hơn. Người như 
vậy so với hạng trước có được hai điểm ưu việt là an lạc hơn và có thể thọ mạng lâu dài hơn rất 
nhiều. Tại sao xài chữ có thể ở đây? Tại vì nó còn tùy cái hoàn cảnh nữa. Thí dụ như từ đây mình 
chết mình sanh về cái cõi nào đó thì mình sẽ sanh về cõi sống lâu đúng không? Nhưng trường hợp 
như Đức Phật Ngài đâu có còn cần cái tuổi thọ nữa thì lúc đó Ngài được an lạc hơn. Nói chung cái 
người mà sống mà không bị lệ thuộc thì họ được hai cái lợi ích.
- Một là tâm tư họ đơn giản, và nhờ vậy đó là họ an lạc hơn hoặc là họ tuổi thọ lâu dài hơn. Cái 
sáng nay tôi nhấn mạnh ở chỗ là tại sao chúng sanh có cái yểu và cái thọ. Cái yểu và cái thọ mà còn 
do nghiệp sát sanh đó là thấp, nghe kịp không?còn cái cao là cái kia. 
Thí dụ như bây giờ là tại sao Phạm Thiên ở cõi Tam Thiền sống ít hơn Tứ Thiền, cái vấn đề đó 
không phải do nghiệp, không phải ông Tam thiền sống ít hơn do nghiệp sát sanh, hiểu không? cái 
sát mà do nghiệp yểu cái ghiệp sát là do ở dưới đây nè, lên trên đó không phải. Lên trên đó cái thọ 
hay thọ dài hay thọ ít là tùy thuộc vào cái Tâm, phiền não đơn giản và chi thiền đơn giản ở cõi 
Phạm Thiên, sống rất là lâu.
Nói theo A Tỳ Đàm thì đời sống của chúng sanh cấp thấp là biểu hiện của Khổ khổ, hoại khổ, đời 
sống của các loài cao hơn thì hai thứ khổ này không nổi bật, nhưng chính sự vô nghĩa và lệ thuộc 
các điều kiện của nó đã là hành khổ. Hiểu không ta? Chúng sanh cấp thấp chán sợ sanh tử bằng 
cách dựa vào thực tế của đời sống mà mình đang có mặt. Họ tu hành vì chán sợ khổ khổ, hoại khổ. 
Cái khổ khổ là cái làm mình khó chịu. Còn cái hoại khổ là cái sự biến mất cái làm cho mình thích. 
Thì cái người chúng sanh cấp thấp là nó chán đời qua cái này. Ở các chúng sanh cao cấp thì họ chán
sợ sanh tử ngay trên chính sự êm đềm vô sự mà mình đang trải qua từng ngày. Khó, nó khó. Hạnh 
phúc của chúng sanh cõi thấp đến từ việc vắng mặt đau khổ (quả bất thiện), thì tùy, bây giờ 27 cõi 
phải không? 27 cõi thì mình chia phân nữa nè hiểu không? hỏi cái nhà cái nào cao, cái nào thấp? thì
mình chia đôi nó ra thì từ cái ranh này trở xuống thì gọi là thấp, còn cái ranh này trở lên, hiểu 
không? cái này trong toán mà, bây giờ mình muốn cao thấp dễ lắm, mình cứ chia đôi một cái chiều 
cao, cao thấp là mình nói trên chiều cao đúng không? mình chia đôi một chiều cao thì từ cái đoạn 
chia đó trở lên trên là cao, còn từ đó trở xuống là thấp, vậy thôi. 
Viết lại dùm tôi, hỏi tôi làm chi, tôi làm luôn cho rồi, mình kêu làm mà chỉ con làm thì để tôi làm 
luôn. Đây là cái mẫu bây giờ cứ theo cái mẫu quý vị làm, mà tôi báo cho biết cái mẫu này đủ rồi.
Hạnh phúc của chúng sanh cõi cao đến từ việc vắng mặt phiền não (nhân bất thiện). Đây chính là lý 
do của câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bây giờ hiểu chưa?học một khúc vầy là đủ buổi 
sáng rồi đó. Bị cái cấp thấp nó chỉ sợ cái chuyện đã xảy ra rồi, còn cái cấp cao là nó đã ngán từ cái 
nhân cái cấp thấp này nè là mỗi lần chồng về là đập phá, đánh vợ, đánh con mình mới sợ. Còn cấp 
cao thấy bạn rũ là mình đã teo rồi, hiểu không? thấy mấy cái thằng bạn xấu mà nó tới, anh Tuấn có 
nhà không? là mình đã sợ. Còn cái thứ mà nó dốt là nó thấy bạn của chồng tới nó vui lắm, cái mà 
run là khi nào chồng ói, chồng mữa rồi chồng trây, chồng trét, đập phá, đó. Còn cái thứ cao cấp là 
tối về nói liền em thấy cái đám bạn của anh né đi, chứ anh không né là nhà mình rã đó. Người vợ 
mà người vợ giỏi là nó phải quất ngay từ đầu. Còn đằng này là cái vụ đó thì không nhắc mà cứ đợi 
thằng chồng xỉn xong mới lôi ra nhắc. Tôi biết cái đó có. Cứ đợi chồng nó xỉn rồi mới lôi ra nhắc, 
nhắc nó đập cho chết. Đúng ra là cái lúc đang tỉnh nè, đêm hôm là dùng mỹ nhân kế trong phòng đó



nó mới điên, mình liệt kê ra thằng Tuấn, thằng Dũng, thằng Kiệt, thằng Cường, thằng bá gì đó mình
liệt kê ra mình phải tránh, lúc đó thằng chồng nó nghe không chịu nói đợi cho nó tà bà lè ra bắt đầu 
đem ra nói thì nó quá muộn rồi.
Đó là hạnh phúc chúng sanh cõi cao mà, con muốn hỏi thí dụ như mấy cái người tu thiền, phạm 
thiên... họ có sợ nhân không?
Nghe, đắc Thiền càng cao thì cái nhìn của họ về bất thiện càng mạnh vì sao vậy? vì, có nhớ Túc 
Mạnh Minh không? Túc Mạng Minh là gì? là khả năng nhớ tiền kiếp. Khả năng này chỉ có người 
đắc tứ thiền đúng không? thì ngay khi mình đắc tới nhị thiền là cái đầu của mình nó rất gần với khả 
năng Túc mạng Minh, nó phải gần, nó là một sự chuẩn bị mà. Bởi vì cái người Định càng mạnh thì 
khả năng nhớ của họ tốt hơn người bình thường. Cho nên khi mà đắc nhị thiền là cái đầu của mình 
nó rất gần với cái Túc Mạng Minh. Gần đây nghĩa là gì? Nghĩa là họ không nhớ gì thiệt nhưng mà 
họ nhớ chuyện cũ mà gần gần rất là tốt và họ có khả năng suy nghĩ phân định rất là tốt, lên đến Tam
thiền, lên tới Tứ thiền thì họ nhớ hẳn luôn, nghe kịp Không? thì càng lên cao cái nhìn của họ về bất 
thiện nó giống như là cái người mà càng sang chừng nảo, càng sang chừng nào họ nhìn cái dơ nó 
khác đi cái đám ở dưới. 
Thí dụ như tôi nè, tôi đạp xích lô, tôi từ nhà từ hẻm mà nhảy ra mặt tiền, tôi thành triệu phú tôi có 
tiền, đúng, bữa nay tôi sang, tôi giàu mà, tôi triệu phú, tôi có 8 tỷ lận, nhưng khi ra đường tôi nhìn 
mấy cái đồ ăn mà bán bên vĩa hè tôi không có gớm lắm. Còn cái thứ mà nó giàu mà giàu trong 
trứng, cái thứ mà du học nước ngoài mà nó về nó nhìn đồ ăn vĩa hè nó gớm khác, hiểu không? càng 
lên cao thì cái mà nó gớm nó khác. Thậm chí không bắt tôi ăn cái đó mà chỉ cần tôi nghe nói mấy 
cô hay ăn cái đồ đó tôi cũng hơi khó chịu biết không? Tôi không có ăn nhưng mà tôi nghe mấy cô 
thích đồ đó lắm là tôi cũng hơi khó chịu đến cái mức như vậy. Còn cái chuyện mà tôi rành cái món 
đó hoặc là tôi thấy mấy cô ăn mà tôi ớn thì cái đó dễ hiểu rồi, đằng này tôi chỉ nghe nói thôi. Tôi 
nghe mấy cô nói chuyện với nhau: em chị biết bà bán món nướng mà xéo xéo Nguyễn Đình Chiểu 
em khoái bà đó là tôi nghe tôi hơi khó chịu, trời bả ăn cái đó hả ta? con ruồi con nào con nấy cũng 
như chim sẻ bay ào ào, biết cái đó không? chuối nướng...tôi đâu cần cô giải thích, đại khái là đâu 
phải ai cũng ăn được phải không? hoặc là tôi còn nhớ lúc tôi đi học buổi chiều, cái đu đủ nó gọt hồi 
nào mà nó bỏ trong cái tủ kiến mà nói tủ kiếng cho sang, nó gọt hồi rằm tháng tám nó bán tới rằm 
tháng mười, miếng đu đủ mình để tủ lạnh mà mình còn ớn, tủ lạnh mà mình còn gớm, đằng này nó 
để trong đó, nó để cục nước đá bây lớn vầy nè, rồi để xoài, cóc...mà sao hồi xưa tôi nhìn không gớm
mà bây giờ tôi nhìn nó gớm thì mấy bả gọt, mấy bả đâu có đeo găng tay gì đâu, hỉ mũi lau, ăn đi 
con, ngọt lắm. Cho nên chị Hồng hỏi tôi sợ nhân là sợ như vậy đó. 
Tà kiến là gì? Tà kiến ở đây có nghĩa là họ chấp ngã, họ chấp thường gì đó, nhưng mà đối với cái 
bất thiện họ vẫn gớm họ mới về đó được.
Nhưng họ có sợ nhân không? 
Tùy cái nhận thức của họ mà mức sợ nó tới đâu. Thí dụ như Phạm Thiên biết rất rõ là vì đâu mà 
mình được về đây, Phạm Thiên biết vì đâu mà đứa kia nó giờ còn lặn hụp ở dưới, Phạm Thiên biết, 
khi biết vậy sợ chứ. Tất cả Phạm Thiên đều sợ nhân bất thiện nhưng mà cái cách sợ nó có gắn liền 
với Chánh Kiến hay Tà Kiến là chuyện khác.
Thí dụ như đối với Phạm Thiên tà kiến, tất cả đều sợ nhân bất thiện nhưng mà cách sợ của người 
Chánh Kiến khác cái sợ của người Tà Kiến. Người Tà Kiến, coi kinh Phạm Võng ở đây nó nhiều 
lắm, tôi chỉ trích dẫn, thí dụ họ sợ cái người mà Tà Kiến họ chỉ thấy rằng, ồ nó làm nó bị khổ.
Cái nhóm Chánh kiến họ nhìn cái người bất thiện họ nghĩ trời ơi cái người này biết bao giờ thoát 
sanh tử, người này gặp Phật cũng trớt quớt, hiểu không? trời ơi cái người này mà mai mốt mà gặp 
được bạn lành cũng chẳng được cái gì. Trời ơi cái người này mà gặp Bát Chánh Đạo giảng họ cũng 
thua. Nhưng còn cái thứ Tà Kiến thì nó chỉ nghĩ thế này: tụi mày ở dơ thì tụi mày bị hôi, tụi mày đi 
nhậu ngoài đường thế nào cũng bị chúng đánh, thế nào cũng bị té u đầu, chỉ hiểu tới đó thôi, hiểu 
không? nhưng mà cái vị Phạm Thiên Chánh Kiến họ nghĩ rất là lạ, nghĩ khác, trời ơi như vầy biết 
chừng nào hết luân hồi, trời ơi như vầy gặp Phật là trớt quớt rồi, hiểu không? trời ơi cái này mà sa 
đọa rồi làm sao mà chun trở lên, trời. Đó, hai cái sợ khác nhau, cái sợ nó mang cái tính chiến lược, 
cái sợ nó gắn liền với cái gì? Bốn Đế, cái sợ Bốn Đế, 12 duyên Khởi. Cái sợ của Chánh Kiến nó 
phải gắn liền với 4 Đế và 12 Duyên khởi, còn cái sợ của Phạm Thiên Tà Kiến là không mắc mớ gì 



hai ông này hết. Tôi nói cô Phượng nghe bốn cái này rất là quan trọng, cái nào liên hệ đến bốn cái 
này là Chánh Kiến. Từ nãy giờ tôi nói toàn là liên hệ đến bốn cái này không. Trời ơi nó bất thiệt nó 
gặp Phật thì làm sao trời? Nó đang chìm trong Khổ Đế, mà nó lại gục mặt trong Tập Đế, tới hồi nó 
nghe Đạo Đế làm sao nó hiểu, hiểu không? Vị đó là hiểu vậy đó, hoặc là Duyên Khởi là nó biết rõ 
trời ơi nó đang sống trong Phi Phúc Hành, nhìn biết đó là Chánh Kiến, còn mà...như tôi đâu phải là 
Phạm Thiên, tôi đâu dám nhận tôi là người Chánh Kiến. Nhưng mà phải nói đó là cái nghề nghiệp 
tự nhiên nhìn cái đó là nghĩ đến cái này liền. Như tôi đi ra đám đông, khi tôi đứng, ra suối tôi nhìn 
rồi mấy người này đâu có biết cái đó hả ta? Trong đây có thể có bác sĩ, kỹ sư đó nhưng mà về Phật 
pháp họ không biết, rất là nhiều lần tôi nhìn mấy người đó ủa mấy người này biết chừng nào mới 
biết Phật pháp hả ta, mơ mơ hồ hồ, rồi cứ sống vậy đó cho đến ngày nào đó bệnh hoạn, có người thì
họ đau quá họ muốn chết dứt khoác cho xong về đâu cũng được, có người họ trọn lòng tin theo 
Chúa, Chúa rước họ đi, Âu Mỹ theo tôi biết có hai hạng đó. 
- Một là đặt niềm tin vào Chúa.
- Còn hai là đau quá bây giờ kệ cho nó xong cho rồi muốn đi đâu, muốn tính sao thì tính. Cái nữa là 
biết bao nhiêu người đã nằm ngoài nghĩa trang thì tới phiên mình cũng nằm trong đó luôn, đâu có gì
đâu sợ phải không? đâu có phải mình mình chết đâu? Cái suy nghĩ bình thường, khi nó mệt quá đó 
thì nghĩ ai cũng chết, rồi chẳng lẽ chết rồi đi xuống cõi địa ngục hết hay sao? Thì thôi giờ mệt quá 
chỉ mong nó dứt điểm chứng nào tốt chừng nấy. Cho nên cái sợ của người Chánh Kiến sợ nhân bất 
biện mà dựa trên cái tinh thần của Phật pháp, tinh thần của Phật Pháp. Còn mấy người Phạm Thiên 
tà Kiến là họ sợ như người sợ nước, sợ thuốc độc, sợ rắn rít vậy thôi. Hai cái khác nhau, một bên là 
sợ ở cái tầm xa, một bên sợ ở cái tầm gần, đại khái vậy đó. Tôi ghi vậy đó, tầm xa (Bốn đế, 12 
Duyên Khởi), còn tầm gần là ngoài ra đó, xong. Tôi ghi vậy đó, ghi cho dễ nhớ, tầm xa sợ vậy đó, 
có hiểu chữ tầm xa không? trên tinh thần của Bốn Đế, 12 Duyên khởi. Ghi đi mai một tôi in ra tôi 
đem đi dạy. Mai mốt các lớp học này nè mấy bài giảng tôi in ra tôi đem đi Úc tôi phát cho người ta, 
rồi mỗi ngày tôi làm khúc, tôi giảng cho họ coi trước. Chứ còn giảng vậy mệt tôi quá, đi đâu tôi lấy 
ra giảng hoài, phát cho họ đọc trước. Thậm chí tôi còn tính thế này nè, từng cái đoạn này nè, caí tôi 
giải thích cái đoạn giảng nửa tiếng, nửa tiếng từng đoạn, từng đoạn là hết buổi rồi. 
Thí dụ vầy nè, nói theo A Tỳ Đàm thì đời sống chúng sanh cấp thấp là biểu hiện của khổ khổ, hoại 
khổ, đời sống của loài cao hơn thì hai thứ này không nổi bật, có hiểu cái không nổi bật không? tại vì
ở trên cõi cao làm gì có cái chuyện mà bệnh hoạn, đói nghèo, gây gỗ, đánh lộn, bạo lực, không có. 
Trên đó hai thứ khổ không có, nhưng chính sự vô nghĩa và lệ thuộc các điều kiện của nó đã là thành
khổ. Khổ có 3, tôi biết cô về không có đọc bài. Thứ hai, Chúng sanh bả viết thành chữ cộng sản, 
bằng cách dựa trên thực tế đời sống mà mình đang có mặt. Họ tu hành là vì chán sợ khổ khổ và hoại
khổ ở chúng sanh cấp thấp, họ chán sanh tử ở chúng sanh cấp cao. Trời ơi chết rồi cô ơi, nguyên cái
cuốn này đem giục luôn rồi, chỗ quan trong mà lại ghi sai.
Có những trương hợp phải có biết chuyện đó không? thuốc giảm đau. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà 
nói rốt ráo, cái Hối là cái tâm sân, nhưng mà nói trong quá trình tu hành mà không có hối là không 
được. Bởi vì chính cái hối nó làm thành cái ấn tượng để mình không có tái phạm nữa, nhưng mà đó 
là cái cách dành cho phàm, còn bậc Thánh thì bắt buộc là người ta không có cần cái đó nữa.
Thí dụ vị A Na Hàm đâu còn Tâm hối đúng không?
- Trong 14 bất thiện có những cái nên có.
- Không phải, tùy chỗ, chứ còn chơi ghi âm mai mốt đồn nói ổng nói là…
- Thí dụ như cái hoài nghi?
- Hoài nghi không được, cái thắc mắc trong Đạo, thắc mắc để đi tìm hiểu nó khác, còn cái hoang 
mang nghi hoặc là khác, không được, chỉ có cái Hối, duy nhất chỉ có cái Hối thôi. Nhưng mà không
phải Hối mà là.. không phải chữ Hối mà nói thế này: Ngài nói là khi vị hành giả thế nào là cái thọ 
ưu nên có. Ở đây ta nói trong trường hợp một người mà nhớ về việc sanh tử hay là sa đọa mà sanh 
lòng kinh cảm, khó chịu thì cái cảm giác đó nên có, cái tâm trạng đó nên có, chứ Ngài không có 
nói...
- Thí dụ như cái người mà sợ cái nhân bất thiện, muốn sợ cái nhân bất thiện như hồi nãy Sư nói, 
mình sợ phiền não là do cái quả thôi...



- Tôi đang tìm ví dụ, tiếng Tàu nó có hai cái chữ hạ sách với chữ thượng sách, có nghe hai cái chữ 
đó không? thượng sách là cái cách tốt nhất. Còn hạ sách là... cũng là giải pháp nhưng mà kém hơn 
nhiều, đúng không? rồi, cái chuyện mà tu phát triển thiện pháp mà còn phải nhờ đến cái nhịp cầu 
bất thiện đó là hạ sách. Chứ không phải nghe vậy rồi...là hạ sách. Bởi vì một người mà có huệ căn, 
họ chỉ cần biết cái đó không nên là đủ rồi, chứ họ không có cần dùng đến cái phiền não. Khi mình 
nhớ lại là mình chỉ biết thôi, cái đó là thượng sách, biết bằng trí đó là thượng. Còn biết bằng cái hối 
nè là hạ. Bởi vì sao? là bởi vì họ...nghe tôi nói, một cái hạ, một cái thượng, nếu có những người nà 
không cho họ bị sốc đó, là họ sẽ không có bỏ được. Thí dụ vua A Xà Thế, phải cho ông sợ, cho ổng 
sốc mới tu được. Đó là hạ sách. Không có ai xúi là mình tu nên giữ cái phiền não. Nhưng mà có 
những người thì chính Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói mà, nhưng mà phiền não là phiền não cái gì?
Rồi trường hợp thứ hai thượng sách là gi? bởi vì họ thấy rằng trước đây mình làm việc bậy mà bây 
giờ mình lại nhớ mà Hối thì cái bậy đó thêm bậy một lần nữa. Cái đó không tốt, nhưng mà đó là 
thượng sách, người ta mới thấy như vậy. Chứ hạ sách là phải có. Bởi vì có những người họ nhớ, họ 
không có sốc, không đủ sợ, tin tôi đi, nó không đủ. Giống như trong ngành y, ngành dược, có những
trường hợp người ta phải tạo ra cái chất kích thích, gọi là chất dẫn thuốc đó. Thật ra chất dẫn thuốc 
nó không cần thiết đúng không? nhưng có những trường hợp mình phải xài cái chất dẫn thuốc, cái 
đó tôi biết, cái đó có, xài cái dẫn thuốc, có cái đó làm thuốc nó đi nhanh hơn vậy thôi. Chứ thật ra 
bản thân nó là thuốc chữa bệnh. Đó, đây cũng vậy, có trường hợp là vị đó phải cần đến cái chất này 
mà đó là hạ. Còn cái thượng là dĩ nhiên không nên. Bởi vì trường hợp như là Ngài...các vị đắc thiền 
đó, họ kể ra rất là nặng, nhưng thật ra không phải vậy, họ thấy rằng các chi thiền thấp không cần 
thiết nữa vậy thôi. Còn mình giải thích ra là thấy thô, thấy là xấu, không phải. Họ thấy nó không 
cần thiết nữa giống như là giống như đến một lúc nào đó mình thấy trong nhà mấy cái đồ cũ để 
không làm gì, thôi cho. Còn mà gặp diễn dịch, đồ cũ là đồ xấu đồ làm hư đi cái thẩm mỹ của nhà 
này, họ đem quăng, chứ đúng ra là suy nghĩ rất nhẹ nhàng, nhà mình giờ bớt đồ chỉ nghĩ vậy thôi, 
lấy đem ra, bớt đồ.


